
 
 
 
 
 
 
Worden wat je wil 
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud 
bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar hij van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… 
kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een 
bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te 
denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen 
over later! https://kinderboekenweek.nl/worden-wat-je-wil/ 
Kinderboekenweekgeschenk 
Het Kinderboekenweekgeschenk® 2021 is geschreven door Bette Westera (Uitgeverij 
Gottmer). 
Bette Westera is op 20 juni 1958 geboren in Doesburg. Na de middelbare school ging ze 
naar de Pedagogische Academie, om daarna in Leiden Psychologie te studeren. Na te 
hebben gewerkt als o.a. onderwijzeres en secretaresse aan de universiteit, begon zij in 
1990 aan het schrijven van een kinderbijbelserie. Vanaf 1999 publiceerde ze diverse 
kleuterverhalen, prentenboeken (vaak op rijm) en gedichtenbundels. Daarnaast schreef 
Bette Westera ook non-fictie en is ze een veelgevraagd vertaalster van prentenboeken. 
In 2019 vierde Bette haar 20-jarig schrijverschap vol mooie, grappige, ontroerende en 
prijswinnende boeken. Dit jaar won ze voor haar boek Uit elkaar de Woutertje Pieterse 
Prijs, de Gouden Griffel en de Boekenleeuw. 
Tiril en de toverdrank 
Rond haar tiende verjaardag ontdekt Tiril dat ze iets heel bijzonders kan: van gedaante veranderen, net als haar 
lievelingsgod Loki. Het is 872, het jaar waarin koning Harald Haardos het Hoge Noorden bijna heeft weten te 
verenigen tot één koninkrijk. Met de beste bedoelingen, geloven de ouders van Tiril. Maar hun dorpsgenoten 
denken daar anders over. Die eindigen liever op de bodem van de fjord dan dat ze zich overgeven aan de 
soldaten van Harald Haardos. Volgens Tiril is er maar één manier om het dorp van Haralds goedheid te 
overtuigen: een klinkend heldendicht waarin de edelmoedigheid van de koning wordt bezongen. Maar 
niemand in het langhuis kan dichten. Tiril besluit samen met haar vriendje Thialfi naar de onherbergzame 
wereld van de Joekels te reizen, op zoek naar een toverdrank die zelfs van de eenvoudigste schapenboer een 
dichter maakt. Daar heeft ze haar goddelijke gave al snel hard nodig… 

Prentenboek van de Kinderboekenweek  
Het Prentenboek van de Kinderboekenweek® is gemaakt door Mark Janssen (Uitgeverij Lemniscaat). 
Prentenboekmaker Mark Janssen werd geboren in Eijsden (Limburg) op 24 juli 1974. 
Na de middelbare school ging Mark naar de kunstacademie. In 1997 studeerde hij af 
aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht, richting Illustratie. Mark 
maakt zowel illustraties voor kinderen als voor volwassenen. Voor volwassenen vooral 
in kranten en tijdschriften, voor kinderen in jeugdtijdschriften en educatieve uitgaven, 
maar het meest in boeken. Vanaf zijn afstuderen weten opdrachtgevers uit binnen- en 
buitenland hem te vinden en is hij fulltime illustrator. Mark bekijkt per opdracht of hij 
de illustraties zal maken met penseel en verf of digitaal. Vaak verdienen de mooiste 
verhalen ook de mooiste tekentechniek, vindt hij: ouderwets tekenen en schilderen. 
Het prentenboek van de Kinderboekenweek, Dromer, is gemaakt door Mark Janssen. 
Het kinderboekenweekgeschenkkomt van Bette Westera. 
Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de 
Kinderboekenweek bij aankoop van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Het 
prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek te koop voor € 7,25. 
Dromer 
Op een late namiddag die naar dennennaalden ruikt, rijdt een auto met een diep brommend geluid… 
Aron is op weg van school naar huis. Hij piekert. In de klas hebben ze het gehad over wat iedereen worden wil. 
Maar hij weet het nog niet…Papa zet de auto stil en neemt Aron mee op een boswandeling. Hij legt uit dat er 
Denkers zijn, kinderen die nadenken het leukste vinden wat er bestaat. En dan zijn er Doeners, die kunnen 
geen moment stilzitten, die worden brandweerman, huizenbouwer, achtbaantester, en dan heb je… 
Aron kijkt om zich heen, de takken, de wolken, de bladeren, de geluiden – alles verandert in één grote 
fantastische wonderlijke wereld. Tot hij door de stem van Papa weer wakker wordt geschud. 
En dan heb je de Dromers 

https://kinderboekenweek.nl/worden-wat-je-wil/


Dan zakt papa door zijn knieën en pakt mijn schouders vast .‘En weet je? Later als ze groot zijn maken ze de 
wereldmooier en vrolijker. 
Ze worden muzikant of danser, schrijven boeken, gaan tekenen en schilderen of worden uitvinder.’ 
 
Themaboeken bij de Kinderboekenweek  
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